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Onder de terebint

Des Heren wet nochtans.....

De wet van de Heere is volmaakt... Psalm 19: 8a

Onder de wet mogen we hier Gods Woord verstaan. Zijn getuigenis
waarin Hij zich aan ons voorstelt. De brief die de Heere vanuit de hemel
naar de aarde gestuurd heeft. Door het Woord komen we meer van God
te weten dan vanuit de schepping. Om enkele dingen te noemen: hoe we
zalig kunnen worden, hoe God gediend wil worden en vooral Wie de
Heere Jezus is.

Er zijn altiid mensen die God in de natuur willen ontmoeten. Als wij
zondags naar de kerk gaan, gaan zij naar het strand. Of ze trekken de
bossen in. Ze laten de Bijbel dicht en mijden de kerk. Maar zo zullen ze
God niet leren kennen, want de naam van de Zaligmaker komen we niet
in de schepping tegen. Op geen enkele boom en aan het strand zullen
we geen enkele schelp vinden met daarop de naam Jezus.

Kijk, dat wist David al. Daarom komt hij in deze psalm helemaal los, als
hij over het Woord begint. Met telkens andere woorden drukt hij zijn liefde
tot de wet uit. De Heere wijst hem daarin de weg naar het leven.

Het gaat om een leven dicht bij het Woord. De prediking van de
schepping is niet genoeg om behouden te worden. We hebben eerst en
vooral de verkondiging van het Evangelie nodig. Het geloof is immers uit
het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Rom. 10:17).

Wees daarom trouw in de omgang met de Bijbel. En in de kerkgang.

Lezen: Psalm 19: 8 — 11; Romeinen 10: 13 -1

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm”
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KERKDIENSTEN

Zondag 25 februari 2024

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1¢ collecte: Eleos

Christelijke geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte:  Onderhoudsfonds

Zondag 3 maart 2024

10:00 uur: Ds. C.H. Buitink, Waardenburg
18:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede

1¢ collecte: Trans World Radio

(lokale) Christelijke radio uitzendingen
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 10 maart 2024
10:00 uur: Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | Themadienst

1° collecte: Voedselbank Leerdam
Voedselvoorziening voor mensen in armoede
28 collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Woensdag 13 maart 2021 | Biddag voor gewas en arbeid

10:45 uur: schooldienst in de Gereformeerde kerk

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

1¢ collecte: Red een kind

Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Biddagcollecte

Bijbelgedeelte zondagsschool

25 feb: Marcus 10: 35 -43 Heersen of dienen?
3 mrt: Marcus 11: 1 - 10 Jezus trekt Jeruzalem binnen
10 mrt: Marcus 14: 32 —43  Jezus in Getsemane



Kinderoppas:

25 feb: Esther Roseboom en Noa van Zante
3 mrt: Daniélle en Charlotte van Mourik
10 mrt: Marleen Ruitenburg en Anneloes Meijer
Schoonmaakrooster
26 tm 1 mrt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en
Netty Pippel

4 t/m 8 mrt: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans
11 t/m 15 mrt: Nel van der Linden en Rika van Brakel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Jubileum

Een bijzondere dag voor Bas van der Meijden en Annie van der Meijden-
van Weelden (Zworrelstraat ) op 5 maart. Ze gedenken dan dat ze 60 jaar
geleden zijn getrouwd. Hoe bijzonder om daarop samen in dankbaarheid
terug te kunnen kijken. Wat is het ook goed om al die jaren, in
vreugdevolle en verdrietige momenten, met elkaar op te hebben mogen
trekken. We wensen hen een mooie dag met allen die hen lief zijn en
Gods licht op hun verdere pad.

Gezondheid

Marco van Zante (Seringenhof) heeft tijdens een dagopname in het
ziekenhuis een kleine ingreep gehad. Of het nu kleine of grote ingrepen
zijn, we hebben de helende kracht van Gods Geest nodig.

Nadat Ads van Maaren enkele weken in Lingesteyn Leerdam verbleef,
kwam er in Herwijnen in Avondlicht een kamer vrij. Fijn dat ze weer naar
Herwijnen kon komen, maar heftig dat zij en Hans het vertrouwde plekje
aan de Nieuwe Steeg moeten achterlaten. De achtbaan van
gebeurtenissen kwam zo in de afgelopen weken nog niet tot stilstand.
Dat ze houvast vinden aan Gods beloften.

De psychische gezondheidsproblemen bij Marianne van Mourik-Vos
(Berkenlaan) bleven aanhouden. Om hier meer zicht op te krijgen verblijft
zZij voorlopig in de Maria Mackenziekliniek (Panovenlaan 25, 6525 DZ
Nijmegen).



Voor Marianne een hard gelag, maar zeker ook voor Henk heftig om dit
alles te moeten meemaken. We bidden dat de onderzoeken gezegend
worden en in alles om Gods leiding.

Verlies

Op donderdag 1 februari overleed, op de leeftijd van 93 jaar, Cornelia
Alida van Velzen. Ze werd geboren op 10 januari 1931. Corrie van Velzen
woonde de laatste jaren in de Peerengaarde, waar de liefdevolle zorg
door haar en familie zeer gewaardeerd werd. Daarvoor verhuisde ze
verschillende keren, maar wel altijd binnen haar geliefde Herwijnen. In
de afscheidsdienst op woensdag 7 februari klonken bekende liederen,
die ze zelf had uitgezocht. De Bijbel ging open bij 2 Korinthe 12. “Mijn
genade is voor u genoeg”, mag in ons leven een zekerheid worden om
onze plaats in het leven in te nemen. We bidden deze zekerheid in
Christus toe aan de nabestaanden.

We leven mee met Motiénna en Loviér Liefde (Prins Willem
Alexanderstraat, Heukelum) en met allen die om hen heen staan, nu opa
Liefde in Suriname is overleden. Moeilijk als familie zo ver weg woont en
je niet bij deze momenten aanwezig kunt zijn. Dat ze mogen weten dat
de Here God hier en daar één en dezelfde God is en dat Hij overal bij
ons is.

We hoorden van gemeenteleden en dorpsgenoten die van nabij een
familielid of vriend verloren. Van anderen is bekend dat het moeilijk is om
de rust te krijgen die nodig is. En wat kan in het leven alles tegelijkertijd
op ons afkomen: ziekte en verlies van geliefden; dubbelheid van aan de
ene kant vreugde en aan de andere kant zorgen. “Als ik maar weet, Uw
liefde o Heer, vertroost mij dag aan dag.”

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik Mw. C. van der Wal van Maren

Griendweg 16-L Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235

4208 AA Gorinchem 4143 EN Leerdam :
Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een
felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum Naam Leeftijd Adres

25-02 P. Bal 89 Molenstraat
08-03 C.D. van Eck-Dordmond 89 Biermanlaan
09-03 H. Kozijn-van Weelden 92 Biermanlaan
15-03 A. Pippel-van Willigen 89 Sluimerskamp 18

Afspraken bezoekwerk
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en

vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505; ik

- per telefoon of app 06 14600988; AT
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl \\’/(zﬁ}g

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren? JJ“ i
We stellen een bericht erg op prijs -

Een geboorte? [

Stuur ook ons een kaartje /,;g;c
Verdriet of verlies? g

Ook dan leven we graag met u mee. i g

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant:
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of
06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE
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Bij de diensten

40-dagentijd
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt op weg naar Pasen de weg van

Petrus centraal. Daar sluit ik me een aantal keer bij aan. Zondagmorgen
25 februari staan we stil bij Petrus als rots en struikelblok.

Op 3 maart ga ik niet voor in de ochtenddienst, vanwege een geplande
ruilbeurt met collega Christiaan Buitink uit Waardenburg.

Basisdienst

Op 25 februari is voor de laatste keer in de avonddienst een basisdienst
ofwel behandeling van de Gewone Catechismus. In de komende tijd
zullen de avonddiensten waarin ik voorga vaak bijzondere diensten zijn.
In de reguliere avonddiensten hoop ik later met onderwijs uit het boek
Job te beginnen.

De vragen voor aanstaande zondagavond:

80 Wat heeft de Geest nog meer te bieden op weg naar Gods Rijk?
Christus geeft ons de Heilige Geest als grote gave: het voorschot tot het
moment dat Hij alles en in allen zal zijn. Dit geschenk ontvouwt zich in
een veelheid aan gaven waarmee gelovigen tot bloei komen en elkaar
tot bloei brengen. Bezield en samengebracht door de liefde, worden wij
aan elkaar gegeven om samen het lichaam van Christus te vormen.

81 Hoe brengt de Geest bezieling in de kerk?

Gods Geest brengt mensen rondom Christus bij elkaar in een duurzame
gemeenschap. Als we oude tradities of nieuwe menselijke ideeén op een
voetstuk zetten, wordt de kerk doods, stilstaand water. Zolang we dicht
bij de levende Christus blijven, worden tradities en culturen creatief,
levend en fris.

82 In welke richting waait de Geest van God?

Als Geest van Christus verbindt Hij mensen aan de levende Heer. Als
Geest in mensen bereikt Hij elke cultuur en elke taal met Gods heil. Als
Heilige Geest richt Hij alles op de glorie van de heilige God. Zo werkt Hij
toe naar Gods Stad, de hemel op aarde.

Themadienst

"Sprekende symbolen" is deze keer het thema voor de themadienst.
Sym.bool (het; o; meevoud: symbolen) > waarneembaar teken of
voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt (VanDale)

In het geloof zijn veel symbolen, die je waarschijnlijk al vaak hebt gezien,
maar waarvan je niet altijd de betekenis weet. Als je die betekenissen



gaat herkennen ga je sommige tekens en/of gewoontes binnen de
diensten misschien wel beter begrijpen.

Eén van deze symbolen is het kruis, bij iedereen wel bekend, en nu we
weer richting Pasen gaan komt dit kruis vaker voorbij tijdens de dienst.
Het is voor de één het symbool van geloof/christendom en voor de ander
het symbool van de kruisiging van Jezus. 1 symbool dat dus al
2 betekenissen heeft, misschien nog wel meer.

We willen in de themadienst van 10 maart 2024 een aantal van de
bekende en onbekende symbolen binnen onze kerk naar voren halen.
Dit doen we doormiddel van korte uitleg, verhaal en muziek.
De dienst begint om 16.30 uur, na afloop willen we weer gezellig na- en
bijkletsen, met wat lekkers op tafel.
Wees welkom!

Themadienstcommissie
Biddagcollecte
Woensdag 13 maart is het Biddag. Een moment om eens extra stil te
staan bij het belang van bidden. In het besef dat we afhankelijk zijn van
God en van Zijn zegen op alles wat we doen. God immers leidt en
bestuurt de wereld, hoe moeilijk dat soms ook te begrijpen is als we kijken
naar dingen die in ons persoonlijke leven en in de wereld kunnen
gebeuren. Er is veel om voor te bidden. Voor ons eigen leven, voor de
wereld, voor de mensen om ons heen, voor onze samenleving, voor onze
ouderen, voor onze jongeren, voor de kerkelijke gemeente en de kerk in
z'n geheel. Daarom is het goed om op biddag als gemeente bij elkaar te
komen in een dienst, die eventueel is te volgen via de kerkradio of
YouTube.
Om met en voor elkaar te bidden, om onze zorgen maar ook onze
dankbaarheid bij God te brengen.
We houden op Biddag de bekende biddagcollecte. Via
het kerkblad is een inlegvel verspreid, met daarop alle
informatie én met een QR-code. Deze code kunt u
scannen via uw eigen bankapp; u kunt dan zelf een
bedrag invullen en overmaken naar een Raborekening
die gekoppeld is aan de kerk.
U kunt ook handmatig een bedrag overmaken, via:
NL42 RABO 03280 00 531 ten name van CvK Herv. Gemeente
Herwijnen, ovv Biddagcollecte
Een contante gift geven kan ook, via bijvoorbeeld predikant,
bezoekdames, kerkenraadsleden.
Bij voorbaat hartelijk dank
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Herwijnen




Catechese: Follow Me (12-18)

Woensdag 21 februari is er geen catechese vanwege de
voorjaarsvakantie. Op 28 februari is er een reguliere avond, waarna op
6 maart het zendingsechtpaar Herman en Anneloes Meijer de avond
verzorgen over hun zendingsbelevenissen in Malawi en inzicht geven in
hun nieuwe uitzending. Op 13 maart is er geen catechese vanwege
Biddag. De tieners worden dan met hun ouders, net als de zondagen, in
de kerkdienst verwacht.

Bijbelgesprekskring

Op 5 maart komen we alweer voor de één-na-laatste keer van dit seizoen
bij elkaar. We lopen keurig op schema om het boekje helemaal uit te
krijgen. Om 10:00 uur welkom in het Kerkelijk Centrum voor de
bespreking van hoofdstuk 7 uit Onvoorstelbaar.

Filipiinen — voorjaarszendingscollecte

Ook dit jaar wil de zendingscommissie weer een
voorjaarszendingscollecte houden. Bij elk gemeentelid wordt in de week
van 26 februari '24 een folder en collectezakje door de bus gedaan. Een
week later wordt dit zakje weer bij u opgehaald.

Wat is de bestemming van de collecte?

Sinds vorig jaar ondersteunen we Monica en William Jansen die met hun
zoontje Micha zijn uitgezonden via de GZB naar de Filipijnen. Voor zij
vertrokken hebben zij ons na een kerkdienst hier ook e.e.a. over verteld.

In de folder en in de kerkapp kunt u nalezen wat zij doen in de Filipijnen.
Daarnaast vragen we u om de familie Jansen te gedenken in uw
gebeden.
Onze gehele opbrengst van de voorjaarszendingscollecte komt ten
goede aan hun project.

U geeft toch ook?!

Kerkgangers in het middenschip

Fijn dat iedereen tijdens de avonddiensten zoveel mogelijk in het
middenschip gaat zitten. We krijgen veel positieve reacties, van zowel
gemeenteleden als van de voorgangers. Mocht u zich nou helemaal niet
thuis voelen in het middenschip omdat u al jaren op een andere plek zit:
blijf dan niet thuis maar probeer het gewoon eens uit. Het is misschien
even wennen, maar na twee keer is het heel gewoon. Dank.




Gemeenteavond Beleidsplan

Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige kerkblad en hebt gehoord in de
afkondigingen: woensdag 6 maart hopen we een gemeenteavond te
houden over het aangepaste Beleidsplan.

De kerkenraad heeft woensdag 14 februari een zogeheten voorgenomen
besluit genomen. Dat houdt in dat de kerkenraad zegt ‘zo zou in onze
ogen het nieuwe Beleidsplan eruit kunnen zien’.

Op de gemeenteavond kunt u vragen en opmerkingen kwijt over het
Beleidsplan. Die kunt u tot en met dinsdag 5 maart ook schriftelijk
doorgeven, het liefst via de email (ddejoode@planet.nl).

Na de gemeenteavond bespreekt de kerkenraad in een vergadering of
de gemeenteavond aanleiding geeft het aangepaste Beleidsplan te
wijzigen. Vervolgens stelt de kerkenraad het herziene Beleidsplan
definitief vast.

Wilt u het Beleidsplan voor 6 maart ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via de scriba, Dik de Joode: ddejoode@planet.nl of 06-20047902 (ook
WhatsApp, graag met vermelding mailadres). Dan krijgt u het in de loop
van deze week gemaild of in uw brievenbus.

Bezoek classispredikant

De classis Gelderland Zuid & Oost, een overkoepelende vergadering
binnen de PKN, heeft in de persoon van dominee Ada Rebel sinds kort
een nieuwe classispredikant. Zij is een soort ‘geestelijk leider van
de classis en bezoekt eens in de vier jaar elke predikant en elke
kerkenraad van de gemeenten die tot de betreffende classis behoren.
Dat bezoek is een soort huisbezoek aan de kerkenraad.

Dominee Rebel was woensdag 7 februari te gast bij ons. We hebben in
een ontspannen sfeer met elkaar kennisgemaakt en gesproken over
onder meer onze drive als kerkenraadsleden, over onze zorgen, over de
dingen waar we blij van worden, over dingen die ons energie geven, over
ons beleid. Het waren goede en open gesprekken.

We wensen dominee Rebel ook vanaf deze plaats veel werkplezier en
vooral wijsheid en Gods zegen toe bij het werk in dit stukje van Gods
Koninkrijk.

VERANTWOORDING
Collecten

28 jan 1% collecte € 134,90 Open doors
28 collecte € 118,00 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 123,25 Onderhoudsfonds



4 feb 1° collecte € 163,80 GZB Deelgenoten
28 collecte € 110,70 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 118,35 Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Ds. Roseboom € 10,00 + € 45,00 voor de kerk

Lijntje van der Weerd € 20,00 voor kerkblad

Dirk van Arkel € 10,00 voor het zendingsechtpaar in Filippijnen

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Oud papier verzamelen in bananendozen

Zoals bekend staat op het terrein van de Kringloopkas een grote ijzeren
container, waar papier en karton ingeleverd kan worden.

Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt
daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57)
bananendozen ophalen. De openingsuren zijn woensdagmiddag en
zaterdagochtend. Als de dozen vol zijn, kunnen ze worden ingeleverd bij
de kas, in ruil voor nieuwe dozen.

Dank alvast voor uw medewerking.

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

De nieuwe classispredikant Ada Rebel was twee weken geleden op
kennismakingsbezoek bij onze kerkenraad. Door corona is de vorige
classispredikant daar nooit aan toegekomen. Vroeger waren de classes
kleinschalig. Tegenwoordig bestaat heel Nederland nog maar uit 11
classes. Elke classis heeft vervolgens een fulltime classispredikant als
geestelijk leider. De classispredikant probeert in 4 jaar alle kerkenraden
van de classis te bezoeken.

Als kerkenraad keken we terug op een goede ontmoeting. Er werd een
mooi geloofsgesprek gevoerd. Sommige kerkenraadsleden gaven aan
vooraf andere verwachtingen te hebben, ze hadden meer een kritische
overhoring verwacht. Het lijkt wel op hoe veel mensen aankijken tegen
het huisbezoek. Ze verwachten ook dan een kritische overhoring.
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Achteraf blijkt bijna altijd dat het een mooi huisgesprek is geweest. En zo
is het ook bedoeld!
Woensdag zal ik op de classisvergadering in Dieren de verwachtingen
en evaluatie graag terugkoppelen aan de classispredikant.

Ds. Wilhelm Roseboom
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AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Woensdag 28 februari  19.00 uur  Follow Me (12-18)

Dinsdag 5 maart 10.00 uur  Bijbelgesprekskring
Woensdag 6 maart 19.00 uur  Follow Me (12-18)
Woensdag 6 maart 20.00 uur  Gemeenteavond beleidsplan
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 11 maart 2024
vO6r 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

LET OP: voor het blad van 11 maart kopij inleveren voor 4 weken

Volgende inleverdata zijn:

8 apr voor 3 weken
29 apr voor 4 weken
27 mei voor 3 weken
17 juni voor 3 weken

8 juli voor 8 weken

12
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KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26
COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31
PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49
ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43
KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70/ € 1,00


https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

